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Mijn	schoen	is	klein	
Dat	is	niet	fijn	
zet	ik	deze	aan	de	schouw	
er	kan	niets	in,	dat	merk	je	gauw	
geen	chocoladeletter	
geen	groot	stuk	marsepein	
geen	chocoladevent	
enkel	pepernoten	klein		
	
Mijn	voeten	zijn	zo	ukkepuk	
dat	is	pech	nee	echt	geen	geluk	
zo	mini	is	mijn	schoen	
maar	ik	weet	nu	wat	te	doen	
	
Nog	voor	de	komst	van	sinterklaas	
met	chocola	en	speculaas	
ga	ik	weer	naar	mama	toe	
en	zeg	ik	haar:		
Mama,	mijn	schoen		
zit	écht	niet	goed	
	
Hij	spant	en	knelt,	is	echt	te	klein	
bij	elke	stap	doet	het	pijn	
Mama	help,	kijk	naar	mijn	teen	
we	moeten	naar	de	winkel	heen	
	
Mijn	voet	die	is	vannacht	gegroeid	
zie	hoe	mijn	teen	nu	bloed	
bij	elke	stap	die	ik	zet,		
Steekt	net	een	nagel	echt	geen	pret	
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Mijn	mama	is	om	te	zoenen	
ik	kreeg	van	haar	vijf	nieuw	paar	schoenen	
twee	maten	groter	dan	voordien	
Daar	passen	veel	chocolade	ventjes	in	
	
En	een	groot	stuk	marsepein	
In	die	laars	daar	super	fijn	
ik	zet	ook	sneakers	in	de	gang	
waar	ik	al	het	snoep	in	vang	
	
Sint	en	piet	kom	nu	maar	snel	
je	vindt	echt	al	mijn	schoenen	wel	
stop	er	snel	veel	lekkers	in	
zo	heb	ik	het	écht	naar	mijn	zin	
	
er	staan	veel	schoenen	in	het	rond	
aan	de	schoorsteen	op	de	grond	
struikel	niet	sint	en	piet	
ik	hoop	dat	je	ze	wel	goed	ziet	
	
Mijn	schoen	is	niet	meer	klein	
dat	is	écht	reuze	fijn!		
	
	
	
	
	
	

                                  


